PLEIDOOI VOOR EEN OMMETJE

‘Samen wandelen is smeerolie voor de vriendschap.’ Een uitspraak die ik ooit las en die ik volledig onderstreep. Wij, senioren, doen het goed, wekelijks met onze eigen wandelclub op stap. Goed voor ons lijf, goed voor ons brein. Nu is het herfst. Een vreemd najaar vol met beperkingen. Maar wandelen mág! Niet met z’n allen, maar in het klein. Dus nemen we de tijd voor een ommetje rond het Meer of een lange wandeling. En bedenk, heel ver lonkt een nieuwe frisse lente…

Ik wandel met Henk, met wie ik al bijna vijftig jaar samen ben. Henk is niet zo van een ‘rondje Wijchens Meer’, dus zoeken we het verderop. We wandelen door de Maashorst, waar we voor de zoveelste keer verdwalen… Een week later ondergaan we de schoonheid van het Nationaal Park de Maasduinen en het Reindersmeer. Na afloop zijn we zo blij als een kind als we een ijsje kunnen scoren! 

We doen ook een rondje Jansberg. Onze route begint in Plasmolen en loopt rustig langs de kabbelende beek met haar kraakheldere water. Geen mens te zien hier, de mist hangt als opgeklopt eiwit in stilte boven het water. We hoeven nergens heen, we hebben geen haast, de richting maakt niet uit. Heerlijk. Verder gaat het richting Grenzweg en via een lusje Duitsland buigen we om naar een verraderlijk bospad met venijnig vals plat dat ons terugbrengt in Limburg.
En o ja, ik vergeet deze bijna: the good old N-70 route. Wat issie weer mooi. Het blijft een wonderschoon gebied. In de pracht van de herfst klinkt en ruikt het bos elke week anders. De wandeling doet wonderen met mijn hoofd. Met de catering in de rugzak klimmen we en dalen we af. Op een bankje bij de Assekuul genieten we van de krentenbollen uit Wijchen.
Ik wandel ook met een dierbare vriend. Achttien was ik toen ik hem leerde kennen, hij werd een vriend voor het leven. Altijd vrolijk en opgeruimd, sportief en sterk, krijgt hij op bezoek bij zijn (klein)kinderen deze zomer een ernstig herseninfarct. Nu woont mijn vriend op Dekkerswald. Hij kan niet veel meer, is deels verlamd, communiceren gaat moeilijk. Wat wel kan, is wandelen. Als ik hem in Dekkerswald voor de eerste keer bezoek, huilt hij hartverscheurend en ik voel de tranen in mijn ogen prikken. Kom op, we gaan naar buiten. Goed vastgesnoerd in de rolstoel, dat wel. Eenmaal in de buitenlucht fleurt hij op. Hij lacht om de luide hinnik van een galopperend paard en kijkt vrolijk als een hardloper naar hem zwaait. We wandelen over het mooi aangelegde park, de zon schijnt en het is goed zo. De zomer is voorbij, de herfst nestelt zich in volle glorie in de bomen. Het wordt kort dag. In de cyclus van de seizoenen. En ook in de cyclus van mijn eigen levensloop. 
Het wandelen met vriend zit ‘m in kleine dingen. Ik zoek een rustig plekje om even naast hem te zitten. Het is zoeken naar wat nog kan. Naar wat hij nog weet, een herinnering misschien. Vriend is geboren en getogen in het uiterste zuiden, dus ik doe een poging: ‘waar in het bronsgroen eikenhout’. Jawel, de herinnering is er. Ik zing, hij neuriet en samen hebben we plezier. Bij het afscheid heb ik een brok in mijn keel. Dag lieve vriend, ik kom gauw terug. Dan gaan we samen weer aan de wandel.
Ik wandel ook met mijn kleinkinderen. Dat wil zeggen, ik wandel, zij rennen, struikelen, klimmen, vallen. Het bos is voor hen en dat willen ze weten. We vangen kikkervisjes en steken met een trekpontje het water over. In het avonturenbos bouwen ze samen met opa een boomhut. Geen groter plezier dan in de zelfgebouwde hut smullen van een stroopwafel en een pakje drinken. We genieten van de herfstzon, het geurige bos en paddenstoelen met witte stippen.
Wat een mooi moment. Drie kinderen die wandelen over hun eigen weg naar volwassenheid.
Ik wandel met een vriendin voor wie het leven even moeilijk is. Er hangt een kale, loodgrijze novemberstilte als we op pad gaan richting Leurse bos. Zij vertelt en vertelt, en ik luister. Ik besef meer dan ooit dat zwijgen ook een functie heeft. We doen nog een lusje rond de Hernense beltmolen en bij het ven strijk ik haar – tegen de regels in – even bemoedigend over haar rug. Praten over verdriet helpt. Al lopend komen we tot een fijn gesprek. Wandelen heeft het grote voordeel dat samen zwijgen kan en mag, dat zwijgen ook een vorm van communicatie is. Onze benen doen het werk, het brein krijgt even rust.
Gaandeweg de wandeling kikkert vriendin een beetje op. Af en toe zelfs een glimlach. De dagen en weken richting de feestdagen zal ze worstelen met haar verdriet. Maar ze heeft de tijd, met verdriet hoef je geen haast te maken. Verdriet kent geen meetlat.
Zo heeft elke wandeling zijn eigen dimensie, zijn eigen verhaal. Een mooie herfstbeleving of iemand moed inspreken, kinderplezier of verdriet verwerken.
Tijdens het wandelen gedurende de lockdowns van voor- en najaar ervaarde ik af en toe een mooie verbondenheid van alles. Het zat ‘m in kleine dingen. Een klank bij het groeten, een wegschietend eekhoorntje, een wuivende hand. Het waren bijzondere momenten en ontmoetingen. Die wens ik jullie allemaal ook toe!
